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Educatie

Centraal gelegen in de provincie is het Memory
Vrijheidsmuseum bereikbaar voor alle soorten
onderwijs. Vanaf groep 7/8 van de basisschool tot
en met het hoger onderwijs bieden wij educatieve
pakketten aan. Voor het basisonderwijs bieden
wij een module aan vanuit ‘Oriéntatie op Mens

en Maatschappij’. In onze debatzaal maken

we complexe onderwerpen bespreekbaar.

Kom je ons bezoeken?

Grotestraat 13
7443 BA Nijverdal
0548 - 750 050

info@memorymuseum.nl

www.memorymuseum.nl
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Vrijheid

In Nederland is vrijheid al een hele tijd
vanzelfsprekend. Wat houdt dat eigenlijk precies
in, vrijheid? Het antwoord hierop leer je vooral
door te zien wat er gebeurt als er geen vrijheid
meer is. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was
Nederland bezet en werden vele mensen

vervolgd en vermoord.

Om Nederland te bevrijden, hebben duizenden
militairen uit andere landen hun leven geofferd.
Los van wat wij in het heden vinden van wat
vrijheid precies inhoudt, hebben we onze

vrijheid te danken aan hun offer.

Geschiedenis

Het Memory Vrijheidsmuseum vertelt het verhaal
over hoe Europa na de Eerste Wereldoorlog op-

krabbelde en er in Duitsland een nieuwe stroming

ontstond: het Nationaalsocialisme. Na de verovering

van Europa door Hitlers nazi-Duitsland kwam
Nederland onder een donkere deken te liggen,

totdat we vijf jaar later werden bevrijd.

Je zult niet alleen zien, maar ook beleven hoe dit

was. Hoe was het om je vader naar het front te zien

gaan? Hoe zag een barak uit een concentratiekamp

eruit? Hoe voelde voor soldaten een bombardement

op een bunker? Hoe was het tijdens de
Hongerwinter voor mensen uit West-Nederland
om eten te gaan zoeken in Oost-Nederland? Als
sluitstuk beleef je de bevrijding van de provincie
Overijssel in 1945 en het daarna herdenken van de

vele gevallen slachtoffers.

Voor jong en oud

Wij zijn toegankelijk voor zowel jong als oud.
Onze speciaal ontwikkelde route voor kinderen
vertelt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog
in hun eigen taal. Door tastbare voorwerpen als
herinnering te verzamelen, is het museum voor
hen een goede eerste kennismaking met het

onderwerp van de Tweede Wereldoorlog.

Onze gratis rondleiding (op afspraak te
reserveren) vertelt het verhaal in een ander
perspectief. Afhankelijk van de vragen die
worden gesteld, wordt iedere rondleiding een
unieke beleving en wordt het persoonlijke leed
van oorlog en gebrek aan vrijheid tastbaar

gemaakt.



